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196 5 — DE VERPLETTERENDE MIDDAGHITTE

DE NULWERELD

Een leven onder het teken van het ras lijkt overigens heel erg op
het leven in een dierentuin. Aan de praktijk van de dierentuin
liggen enkele methoden ten grondslag. Ten eerste worden dieren
weggehaald, gevangen en in kooien gestopt. Ze worden uit hun
natuurlijke omgeving ontvreemd door mensen die ze overmecs-
teren, maar vervolgens niet doden; ze worden ondergebracht in
een grote omheinde ruimte, die naar behoefte is verdeeld in ver-
schillende mini-ecosystemen. In deze ruimte waarin ze worden
opgesloten, missen de dieren een belangrijk deel van de kwa-
liteiten en de souplesse van hun natuurlijke leven. Ze kunnen
zich niet meer vrij bewegen. Voor hun voedsel zijn ze voortaan
volledig afhankelijk van hun verzorgers. Ten tweede is op deze
getemde dieren een impliciet verbod van toepassing. Ze mogen
alleen onder buitengewone omstandigheden worden gedood, en
bijna nooit met als doel direct voor consumptie te dienen. Hun
lichaam verliest zo de eigenschap dat het vlees is, echter zonder
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te worden getransformeerd tot menselijke lijfelijkheid. Ten der-
de wordt niet geprobeerd om van de gevangen dieren huisdieren
te maken. Een leeuw in de dierentuin wordt niet behandeld als
een poes. Hij leeft niet samen met de mensen. De dierentuin
behoort niet tot de huiselijke sfeer en daarom blijft de afstand
tussen mens en dier intact. Deze afstand maakt het mogelijk dat
de dieren worden tentoongesteld. Tentoonstellen heeft alleen
betekenis als er een scheiding bestaat tussen de toeschouwer en
het tentoongestelde object. Voor het overige leidt het dier een
zwevend bestaan. Hij is voortaan noch het een noch het ander.

De Negers die in de loop van de geschiedenis werden ten-
toongesteld in de menselijke dierentuinen van het Westen, wa-
ren noch dieren noch voorwerpen. Voor de duur van de ten-
toonstelling werd hun menselijkheid opgeschort. Dit leven, dat
zweefde tussen het dier en zijn wereld, de wereld van de mensen
en de wereld van de voorwerpen, is in verschillende opzichten
nog steeds de wet van onze tijd, de wet van de economie. Het
zou echter kunnen zijn dat de economie — elke economie — uit-
eindelijk terug te brengen is tot jagen en verzamelen en dat we
deze beide handelingen, ondanks alle schijn van het tegendeel,
nooit echt achter ons hebben gelaten.

In de economie van de oudheid waren jagen en verzamelen
niet alleen twee soorten activiteiten die tot doel hadden de be-
hoeften van de mensen te bevredigen. Het ging ook om twee
manieren om relaties te onderhouden met zichzelf en de ande-
ren, vervolgens met de natuur, met objecten en andere al dan
niet levende soorten. In het bijzonder ging het om de relatie met
de dierenwereld en de plantenwereld. Deze werden gezien als
entiteiten buiten de mens, onderworpen aan de wil van de mens,
die de mens zich toe-eigende naar de mate waarin ze beschik-
baar waren. De mens werkte naar behoefte samen met deze na-
tuurrijken, maar als het nodig was aarzelde hij niet ertegen te
vechten en was hij bereid ze daarbij simpelweg te vernietigen.

De vernietiging gebeurde niet in één klap, maar in een keten
met talrijke stations. Dieren die in een strik waren gevangen of
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tijdens de jacht waren geveld, werden na de vangst in stukken
gehakt. Deze operatie was nodig om het dier te transformeren
tot vlees dat rauw werd gegeten, of nadat het de vuurproef had
ondergaan, dus gaar was. Verslinden, verteren en uitscheiden
voltooiden het consumptieproces. Het paradigma van jagen en
verzamelen is niet voorbehouden aan de primitieve economie.
Eigenlijk heeft elke economie — en in het bijzonder de kapita-
listische economie — een primitieve kern in zich bewaard, die
er de verborgen en soms zichtbare drijfveer van is. Vernietiging
of liquidatie is hierin het sleutelmoment, de noodzakelijke voor-
waarde, evenals de vervaardiging van werktuigen, de uitvinding
van nieuwe technieken en organisatiesystemen en accumulatie-
cycli. Vernietiging is het laatste station aan het eind van de ke-
ten, voordat de cyclus eventueel weer opnieuw van start gaat.

We hebben er de nadruk op gelegd dat vernietiging onont-
koombaar 1s, zowel bij het oeroude jagen en verzamelen als in de
moderne economische systemen — het is een voorwaarde voor
de reproductie van het sociale en biologische leven. Maar als we
spreken over vernietigen of liquideren, dan duiden we daarmee
allereerst op de confrontatie tussen mens en materie — fysieke en
organische materie, biologische materie, vloeibaar en stromend,
menselijke en dierlijke materie van vlees, bot en bloed, plantaar-
dige en minerale materie. Dan denken we ook aan de confron-
tatie met het leven — het leven van de mensen, het leven van de
natuur, het leven van de dieren en het leven van de machine.
Aan het werk dat ervoor nodig is om leven te produceren — werk
dat ook de productie van symbolen omvat, van taal en van be-
tekenissen. Aan processen waarbij menselijke wezens worden
getransformeerd tot materie — de materie van de mens en de
mens van de materie. En ook aan de omstandigheden waarin ze
teloorgaan.

Deze teloorgang van leven en materie is niet hetzelfde als de
dood. Het is een ontvouwing naar een uiterste buiten dat we de
nulwereld zullen noemen. In deze nulwereld komt noch de ma-
terie noch het leven als zodanig tot een einde. Ze keren nergens
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naar terug. Ze vervolgen slechts een uitgaande beweging naar
iets anders toe, waarbij het einde telkens wordt uitgesteld en het
vraagstuk van de eindigheid zelf wordt opgeschort. De nulwereld
is een wereld waarvan de wording moeilijk voorstelbaar is, juist
omdat de tijd waarvan deze wereld wordt geweven, zich niet echt
laat vangen in de traditionele categorieén van heden, verleden
en toekomst. In deze brokkelige schemerwereld beweegt de tijd
steeds heen en weer tussen zijn verschillende geledingen.

Termen die wij gewoonlijk tegenover elkaar plaatsen, wor-
den verbonden door diverse vormen van uitwisseling. Het ver-
leden is in het heden, zonder het noodzakelijkerwijs te verdub-
belen. Maar nu eens breekt het erin uiteen in segmenten, dan
weer piept het door zijn kieren heen, en soms stijgt het verleden
eenvoudigweg naar het oppervlak van de tijd om deze met zijn
grauwe kleuren te benauwen, te verzadigen, onleesbaar te ma-
ken. De beul is er het slachtoffer. Het onbeweeglijke is in de
beweging. Het woord is in de stilte. Het begin is aan het einde
en het einde is in het midden. En alles, of bijna alles, is ineenge-
vlochten, onaf| verwijd en ingekrompen.

Het is ook een wereld die de sleuven van de machine in zijn
vlees en in zijn aderen draagt. Barsten, kloven en tunnels. Kra-
termeren. De kleur van de aarde, nu eens oker, dan weer steen-
rood, of koperkleurig. De kaalslag, de terrassen, de lagen, het
spel van de diepten. Het bittere blauw van het onbeweeglijke
water dat door geen enkele golf wordt beroerd, alsof het al dood
was. De weg die door dit maanlandschap langs de steilte leidt.
Mensen als mieren, als termieten, steenrode mensen die met
hun pikhouweel in de helling graven, die opgeslokt worden door
de tunnels van de dood, die één van lichaam en kleur worden
met de groeven waar ze de delfstoffen uit halen, alsof ze zichzelf
al aan het begraven zijn. Ze lopen heen en weer als mieren en
termieten, op hun hoofd of op hun rug dragen ze hun lasten,
hun lichaam en hun voeten in de modder. En op het oppervlak
hoogovens en schoorstenen, verderop grafheuvels, waarvan je
niet weet of het piramides zijn of mausolea, of beide ineen.
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Het is overduidelijk dat hier iets uit de grond is gehaald en
is vermalen in de ingewanden van de machine. Machine met
tanden. Dikke-darm-machine. Anus-machine-die-de-rots-
slikt-en-bijt-en-verteert, die achter zich de sporen laat liggen
van haar imposante ontlasting. Tegelijkertijd een hoop ijzer en
staal. Rode bakstenen, verlaten loodsen, onderdeel na onderdeel
ontmanteld en gestript door de mier-mannen, de termiet-man-
nen. Werkplaatsen die nu overeind staan, getooid met schroot,
ze lijken op een veld skeletten. Enorme blinde machines, ver-
roest door weer en wind, bultige getuigen van een werkeloos
verleden, dat nu onmogelijk kan worden herhaald, maar ook net
zo moeilijk vergeten lijkt te kunnen worden.

Maar de machine is oud geworden; ze is een vod geworden,
een rudiment, skelet, standbeeld, monument, pilaar, spookbeeld.
De wereld van de machine die hakt, doordringt en opdelft, is nu
ingestort. Deze wereld bestaat niet meer, behalve onder het te-
ken van zinledigheid. Toch blijft de hoog oprijzende, stokoude
machine het toneel beheersen, met haar massa drukt zij haar
stempel op het terrein, als een soort fallische, sjamanistische
en duivelse kracht — het oerspoor in zijn pure kunstmatigheid.
Om deze drievoudige fallische, sjamanistische, duivelse kracht
te kunnen vangen laat de kunstenaar vele schaduwfiguren het
toneel op komen, getuigen zonder getuigen, grafsteen-gestalten,
uit een tijd die maar niet voorbijgaat.

Op dit toneel verschijnen geketende mannen, gevangenen op
blote voeten, dwangarbeiders, dragers, halfnaakte mensen met
een verwilderde blik, ze komen op uit de nacht van de slaven-
karavanen en de koloniale dwangarbeid. Ze nodigen ons uit om
de traumatische scéne opnieuw te beleven, alsof de nachtmerrie
van gisteren zich plotseling herhaalde, in de hedendaagse wer-
kelijkheid opnieuw gebeurde. Het is aan hen om op dit alleen
schijnbaar verlaten toneel opnieuw een taal te spreken, een stem,
en woorden te laten klinken waarvan we de indruk hebben dat
ze tot zwijgen zijn gebracht, stil zijn geworden, zoals de stem
van de slaaf.
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